
 

Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam, 
ook bekend als Klinkerfonds, 

activiteiten in de eerste helft van 2020 

 
 
Beste donateur, 
 
Graag sturen we u weer een halfjaaroverzicht van onze activiteiten. We staan stil bij het overlijden 
van Cor Groenendijk, medeoprichter van onze groep, en vertellen over de coronaperiode in het 
detentiecentrum. 
 
In memoriam Cor Groenendijk 
Op 11 juni overleed plotseling Cor Groenendijk. Cor werd 88 jaar. Tot een jaar geleden was hij bij 
vrijwel iedere wake trouw aanwezig en jarenlang voerde hij regelmatig het woord namens de 
bezoekgroep.  
Vanaf het begin van de wakes was Cor betrokken bij activiteiten 
rond het DCR en in de bezoekgroep. Eerst als vrijwilliger bij de 
kerkdiensten om ingeslotenen te ontmoeten, te spreken en 
contacten te leggen. Daarna werd hij ook individueel 
bezoekvrijwilliger. Daarbij liep hij regelmatig tegen de strenge 
regels aan, want bv. papier en pen mee naar binnen nemen was 
(en is) verboden. Cor verzette zich ertegen en schroomde niet om 
bewakers ervan te overtuigen dat het zijn goed recht was om 
meer te doen dan alleen aanwezig te zijn bij degene die hij 
bezocht. En dat lukte hem dan soms ook. Hij verdiepte zich in de 
dossiers van afgewezen asielzoekers om te kijken of er nieuwe feiten te vinden waren om procedures 
te herstarten. Daarover had hij dan contact met advocaten en schreef brieven naar 
staatssecretarissen. Cor bleef steeds weer naar openingen zoeken. Inzet voor gerechtigheid, dát is 
wat hij zijn hele leven heeft nagestreefd. In de jaren 80 was hij al een motor in de Nederlandse anti-
apartheidsbeweging. 
Binnen onze groep was Cor een markante persoonlijkheid. Bij de vergaderingen was er regelmatig bij 
hem ongeduld te bespeuren als er niet snel genoeg beslissingen genomen konden worden. En: nooit 
opgeven, je legt je niet neer bij onrecht. Er logeerden regelmatig mensen zonder papieren bij hem. 
Soms langdurig. Ook zijn eigen financiële middelen stelde hij overvloedig ter beschikking aan zijn 
medemens die het zo hard nodig had. Hij ging daarin veel verder dan voor anderen normaal is. 
Tegenwerpingen? Hij hoorde ze vriendelijk aan om vaak toch verder te gaan volgens zijn eigen plan. 
Cor was een ware helper. Een onvermoeibaar strijder. Een Grote Vriendelijke Reus. Wij zullen hem 
missen. Met de Zuid-Afrikaanse filosofie Ubuntu sprekend: “Umuntu, ngumuntu, ngabantu” (De 
mens is een mens door andere mensen). 
 
Bezoekwerk tijdens de corona-lockdown 
Het was sinds 9 maart een eenzaam gebeuren voor de ingeslotenen: meer dan 20 uur achter een 
gesloten deur, geen bezoek, geen fitness, geen kerkdiensten, geen moskeebezoek. Ingeslotenen 
mochten slechts afwisselend 3,5 of 4,5 uur per dag van cel af en 
konden in die tijd enkel naar de luchtplaats of koken mits er plek 
was in de keuken (max. twee personen tegelijk). Men had dus 
nauwelijks activiteiten waarmee de tijd verdreven kon worden. 
Een aantal mensen is geklinkerd om het regime hanteerbaarder te 
maken, niet uit menselijke overwegingen. 
Wij als bezoekvrijwilligers kwamen natuurlijk niet binnen in deze 
periode. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie heeft wel dagelijks 
telefonisch contact gehouden met ingeslotenen. Doorgaans was 
men gestrest over de omstandigheden en het gebrek aan 
activiteiten en bewegingsvrijheid.  

Cor Groenendijk tijdens wake 3 mei 2015 

schilderij Mosab Anzo, zie blz. 2 



In het AD van 15 mei vertelde directeur Roger Pellemans dat het zeldzaam rustig was in het DCR. Er 
vonden nu gemiddeld slechts twee ordeverstoringen per dag plaats. Hij durfde te spreken van extra 
luchttijd voor de ingeslotenen, daar waar er juist sprake was van vermindering van vrijheid. Ook 
vertelde hij dat de duur van het verblijf langer was (en nog steeds zal zijn) door de verminderde 
uitzetmogelijkheden i.v.m. het weggevallen vliegverkeer. Verder zei hij meer toe te staan voor de 
mensen in vreemdelingenbewaring dan aan mensen in de strafgevangenis. Wij hebben daar niets van 
kunnen waarnemen. 
Een kleine doorbreking van de stilte tijdens de lockdown was het 
verspreiden van een kaart met groet in een door Welkom 
Onthaal, het Meldpunt Vreemdelingendetentie en ons 
georganiseerde actie. De Syrische kunstenaar Mosab Anzo, 
gevlucht vanwege de oorlog in zijn land, heeft de schildering 
voor de voorzijde gemaakt. Iedere ingeslotene kreeg er een. 
Vanaf begin juni mochten ingeslotenen weer mondjesmaat 
bezoek krijgen. Het enige bezoekmoment was tussen 8 en 9 uur 
‘s ochtends. Er werd naast één bezoeker per week ook één kind 
mits jonger dan tien jaar toegelaten tijdens dit bezoekuurtje.  
Vanaf 10 juli zijn de bezoektijden uitgebreid en is er iedere dag 
op verschillende tijden bezoek mogelijk. Probleem is dat er in de 
ontmoetingsruimte hoge scheidingswanden van plexiglas geplaatst 
zijn, waardoor het heel moeilijk is om elkaar te verstaan.  
De afgelopen periode mochten ingeslotenen Skypegesprekken voeren. Positief was dat het soms 
lukte om op die manier contact te hebben met familie in het buitenland. Maar regelmatig liepen 
gesprekken vast, lukte het aanmelden niet of waren er te lange wachtrijen voor het aanvragen van 
een Skype-verbinding in het DCR. Toch hopen het Meldpunt en wij dat de mogelijkheid van 
beeldgesprekken blijft, vooral voor de mensen van wie familie en vrienden ver weg wonen. Het 
Meldpunt zal het in ieder geval blijven stimuleren.  
 
Laatste nieuws!  
Op 18 juli werd bekend dat mevrouw Y. en haar dochter L. in Nederland mogen blijven. De dochter 
mag blijven vanwege verblijf bij haar vader en mevrouw vanwege haar dochter. De dochter kreeg 
geen kinderpardon en de vrees voor genitale mutilatie was geen reden voor honorering van hun 
asielverzoek. Vrees voor precedentwerking bij de IND? Meer nieuws in het volgende verslag. 
 
ANBI-status, officiële gegevens 
Zoals u waarschijnlijk al wel weet: door de Belastingdienst zijn wij aangemerkt als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Voor u als donateur betekent dit dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn. Op 
www.bezoekgroep.eu staat sinds januari een financieel overzicht over 2019.  
Ons rekeningnummer bij Triodos Bank is NL94 TRIO 0197 6649 46, t.n.v. Bezoekgroep Asielzoekers 
Rotterdam. De penningmeesters zijn te bereiken via penningmeesterBAR@live.nl.  
Het secretariaatsadres is Leendert Butterstraat 44, 3062 XN Rotterdam, info@bezoekgroep.eu. 
Ons KvK-inschrijvingsnummer is 57971412. 

Adressen 
Vanwege de nieuwe privacywetgeving geeft Triodos Bank geen adressen meer weer op de 
afschriften. Wij zien het daardoor niet meer wanneer een donateur verhuist. Wilt u bij een 
verhuizing of andere wijziging een berichtje sturen naar een van bovenstaande mailadressen?  

Ook voor nieuwe donateurs: graag even een mailtje met uw (e-mail)adres.  

U mag ook een berichtje sturen als u ons halfjaarverslag liever via e-mail ontvangt dan per brief.  

Onze dank! 
Wij danken u weer voor alle hulp en steun die wij van u mochten ontvangen. Daardoor kunnen wij 
doorgaan met onze steun aan medemensen die tussen wal en schip zijn gevallen. 
 
Met vriendelijke groet, namens de bezoekgroep,  
 
Henk van Drunen 

groetkaart tijdens coronasluiting 
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