
Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam, 
ook bekend als Klinkerfonds, 

activiteiten in de eerste helft van 2018 
 

 
Beste donateur, 
 
Hieronder geven we u weer het gebruikelijke overzicht van onze activiteiten in het afgelopen halfjaar 
ten behoeve van vluchtelingen. Zo krijgt u hopelijk enig idee waaraan we uw gift(en) besteed hebben. 
 
Themabijeenkomst Welkom Onthaal 
25 april gaf Karel Jungheim, specialist binnenlands diaconaat op het gebied van vluchtelingen en 
migranten bij Kerk in Actie, een presentatie over het vluchtelingenbeleid van ons land en hoe de 
kerken daarmee omgaan. Het was een bijeenkomst met belangwekkende informatie. Gelukkig was de 
belangstelling goed. Als Bezoekgroep participeren we in Welkom Onthaal. Een paar beelden uit de 
presentatie van de heer Jungheim: 

De cijfers van de overleden en aangekomen vluchtelingen in Europa in 2017 

 
Veel investeren in afhouden van vluchtelingen, maar weinig in  
het ontwikkelen en kansen geven aan de landen van herkomst. 



Actie voor individuele asielzoekers, steun aan nieuwe Nederlanders, een greep  
Hieronder wat ontwikkelingen in het afgelopen halfjaar rond mensen met wie wij contact houden. De 
meeste contacten zijn voortgevloeid uit bezoekwerk in het DCR. ‘Geklinkerden’ zochten contact nadat 
zij weer op straat kwamen. 

 Sinds 2012 kennen we de heer M. uit een West-Afrikaans land. Hij heeft helaas nog steeds geen 
status. Gelukkig heeft hij onderdak en vrienden in Rotterdam. Het valt echter niet mee zo jong niet 
echt iets te kunnen opbouwen. Sinds een jaar heeft hij weer contact met zijn vrouw die zich schuil 
moet houden in zijn land van herkomst. Dat is heel fijn, maar ook heel zwaar (de afstand en het 
weinig voor elkaar kunnen betekenen). Wij zijn overtuigd van de waarheid van zijn vluchtverhaal, 
maar de IND blijft de feiten negeren. We hebben al twee herhaalde asielaanvragen gedaan en zijn nu 
een derde aan het voorbereiden. Er reist weer iemand af naar het land en dat geeft ons 
mogelijkheden weer onderzoeksvragen mee te geven.  

 De heer A., een jongeman uit Afghanistan, nog zoekend naar zijn kunnen en vooral naar een veilige 
plek, heeft ons land intussen verlaten. Hij was uitgeprocedeerd, heeft 
vele maanden in detentie gezeten en ging twee keer in 
hongerstaking. Na geklinkerd te zijn is hij opgevangen geweest in een 
gezin, waar hij tegen het echtpaar opa en oma zei. Bij hen voelde hij 
zich welkom. Maar dat gold niet voor ons land. Tegen ons advies in 
verliet hij Nederland. Maar wat in een ander EU-land? De Dublin-
afspraken….. Wat kunnen wij met het geschrevene van Erasmus? 

 De heer D., die onterecht uitgezet was naar zijn geboorteland Liberia, hebben wij mentaal en 
financieel geholpen om te kunnen terugkeren. Eenmaal weer in Nederland, bleek dat hij tussen 
allerlei raderen in kwam, zo mocht Vluchtelingenwerk Tilburg hem bijvoorbeeld niet begeleiden. Wij 
hebben hem bezocht en verschillende andere organisaties benaderd die hem wel kunnen helpen. Hij 
heeft nu een kamer (bij wijze van lening hebben wij een maand kamerhuur en de borg 
voorgeschoten) en kan naar werk gaan zoeken.  

 Mevrouw K. werd door ons geholpen als zij met haar chronisch zieke dochter met spoed naar het 
ziekenhuis moest. Via een kerk kregen we mooie zelfgebreide kleertjes voor de kinderen, waar zij erg 
blij mee waren. K. heeft haar inburgeringsexamen bijna afgerond. Voor de laatste onderdelen had zij 
een 8, een 9 en een 10. Zij moet nu nog één examen doen. 'Ik hoop dat ik 
daar ook een 10 voor ga halen', zegt ze bescheiden. 

 Een hoopvolle gebeurtenis voor mevrouw D. Hoewel zij ziek en gehandicapt 
is, wacht zij al zestien jaar op verblijfspapieren. De rechter heeft eindelijk 
gunstig beschikt. Het wachten is nu op de IND. Als die niet in beroep gaat, 
kunnen haar papieren er in korte tijd zijn. 

 Voor de heer A. is er nog weinig nieuws van de asieladvocaat. Wij zijn in 
contact met een sociaal advocaat, die probeert zijn leven wat draaglijker te 
maken. Wij kochten voor A. een nieuwe rolstoel die perfect kon worden 
aangepast aan zijn lichaam. De oude rolstoel was totaal versleten. A. heeft 
nu minder rugpijn. 

  
ANBI-status, officiële gegevens 
Zoals u waarschijnlijk al wel weet: door de Belastingdienst zijn wij aangemerkt als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Voor u als donateur betekent dit dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn. Op 
www.bezoekgroep.eu staat een financieel overzicht van 2017.  
Ons rekeningnummer bij Triodos Bank is NL94 TRIO 0197 6649 46, t.n.v. Bezoekgroep Asielzoekers 
Rotterdam. De penningmeesters zijn te bereiken via penningmeesterBAR@live.nl.  
Het secretariaatsadres is Leendert Butterstraat 44, 3062 XN Rotterdam, info@bezoekgroep.eu. 
Ons KvK-inschrijvingsnummer is 57971412. 

Onze dank! 
Wij danken u weer voor alle hulp en steun die wij van u mochten ontvangen. Daardoor kunnen wij 
doorgaan met onze steun aan medemensen die tussen wal en schip zijn gevallen. 
 
Met vriendelijke groet, namens de bezoekgroep, 
Kitty Notenboom, Henk Willemse, Henk van Drunen 
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